
 

1e zondag van de Advent : Lc. 21, 25-28. 34-36     

“Uw verlossing komt nabij; Weest daarom altijd waakzaam en bidt”  

 

 
NIEUWS 
 
Adventstijd  

De adventstijd is een bijzondere periode in de liturgische kalender van de kerk, 
waarin we ons voorbereiden op het vieren van de geboorte van Jezus Christus met 
Kerstmis. Deze tijd van verwachting en bezinning begint op de vierde zondag voor 
Kerstmis en markeert het begin van het liturgische jaar.  
Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijnse ‘adventus’, wat ‘komst’ betekent, en 
verwijst naar de komst van Christus, zowel in zijn geboorte in Bethlehem als in zijn 
wederkomst aan het einde der tijden. De liturgie tijdens de adventstijd weerspiegelt 

deze dubbele focus: enerzijds blijdschap en hoop over de naderende geboorte van de Verlosser, anderzijds 
oproepen tot inkeer, gebed en geestelijke voorbereiding. Dit komt tot uiting in de keuze van de lezingen, 
liederen en symboliek. Zo wordt de kleur paars gebruikt, een teken van inkeer en verwachting, met 
uitzondering van de derde zondag van de Advent, Gaudete-zondag, waarop roze als liturgische kleur een 
moment van vreugde en verlichting aanduidt. Tijdens de adventsliturgie worden de kaarsen van de 
adventskrans aangestoken. Deze verspreiden elke zondag een steeds helderder licht. Ze staan symbool 
voor de komst van het Licht der wereld. Door middel van gebeden en lezingen uit het Oude Testament, 
evangelieteksten en de zang van adventsliederen zoals Rorate Caeli, word je aangemoedigd om je open te 
stellen voor de boodschap van hoop en verlossing die deze tijd met zich meebrengt. Advent is daarmee een 
tijd van verwachting, vreugdevolle hoop en bewuste voorbereiding, zowel in de kerk als in het persoonlijke 
geloofsleven.  
 
ADVENT….op weg naar Kerstmis  
Journalist en uitgever Leo Fijen komt aan het begin van de Advent naar de Sint Petruskerk in Krommenie om 

daar een persoonlijk verhaal te vertellen over de betekenis van de kerstgroep voor ons 
leven vandaag. Als gezicht van de televisie verstaat Leo Fijen de kunst om bij iedere 
figuur uit de kerststal een verhaal te schetsen dat met ons eigen leven te maken heeft.  
Wat leert Maria ons? Hoe leert Jozef ons omgaan met tegenslagen? En wanneer heeft 
de engel boven de stal onszelf wat te zeggen? Tenslotte, waar eindigt de stal van 
Bethlehem en waar begint de onrust in de stal van ons hart? Wat moeten we nog 

opruimen in onze herberg voordat het Kerstmis kan worden?  
Parochianen vanuit de hele Zaanstreek zijn van harte uitgenodigd voor deze boeiende en inspirerende 
middag. Laat u verrassen door de eigentijdse betekenis van de kerststal voor ons leven. Net als voorgaande 
jaren heeft Leo Feijen een gebedenboekje samengesteld met vele persoonlijke en ontroerende herinneringen 
van ouderen aan het Kerstfeest. Dit gebedenboek laat u thuiskomen bij elkaar en bij God. Elke bezoeker 
krijgt zo’n mooi gebedenboekje mee naar huis!  
Dinsdagmiddag 3 december om 14.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Sint Petruskerk, Snuiverstraat 
2, Krommenie. De entree is gratis. De koffie en thee staan klaar! 
 

 
 

 
Actueel 
Informatie en Vieringen 
 
Week 49; 2 dec. t/m 8 dec. ‘24, Jaargang 2 

       
 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl  
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62  

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  
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Vormselvoorbereidingen zijn van start gegaan 

In Katholiek Zaanstreek zijn 28 jongeren enthousiast gestart met hun voorbereiding o 
het Vormsel in de Sint-Bonifatiuskerk. Een aantal zaterdagavonden komen zij samen 
voor vieringen, lessen en momenten van ontmoeting. Een waardevolle tijd waarin zij 
zich verdiepen in hun geloof en zich voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel.  
Lees meer in de kersteditie van het Zaans Parochieblad de Verbinding.  

 
Kinderwoorddiensten in december 
De kinderwoorddienst is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van harte nodigen wij u en uw kinderen uit om 
samen op zondag naar de kerk te komen. Iedereen is welkom!  

Data kinderwoorddiensten: in de H.Odulphuskerk (Assendelft) op 8 december en in de 
Sint-Bonifatiuskerk (Zaandam) op 1- en 15 december.  
In de Sint Petruskerk (Krommenie) is er op 15 - en 22 december een kinderwoorddienst 
en op eerste kerstdag is daar om 8.30 uur een Herdertjesmis met een toneelspel. 
Let op:  

Vanaf 1 januari 2025 vinden de kinderwoorddiensten in de Sint-Bonifatuskerk elke 1e zondag van de maand 
plaats en in de H.Odulphuskerk elke 3e zondag van de maand.  
Meer informatie in de kersteditie van het Zaans Parochieblad De Verbinding.  
 
Kerstpakkettenactie  

In de Martelaren van Gorcum worden weer kerstpakketten gemaakt voor buurtgenoten voor wie de 
kersttijd een donkere tijd is, mensen in de ‘bijna vergeten laag’ van onze Zaanse samenleving. Juist 
voor die mensen is een kerstpakket een steuntje in de rug. Wil je meedoen? Kijk voor meer 

informatie op: https://katholiekzaanstreek.nl/activiteit/kerstpakkettenactie/ 
 
Klassieke kerstkaarten te koop bij Maria Magdalena ’t Kalf én Bonifatius 

Deze kerst kunt u uw wensen extra bijzonder maken met prachtige klassieke kerstkaarten. 
Laat u inspireren door de meesterwerken van grote schilders zoals Bartolomé Esteban 
Murillo, Giovanni Benedetto Castiglione en Edward Stott. De sfeervolle kaarten brengen de 
schoonheid van Kerst tot leven en zijn een kunstzinnige manier om uw naasten te verrassen. 
Meer informatie op: Klassieke Kerstkaarten te koop - Katholiek Zaanstreek. 

Ook in de Sint-Bonifatiuskerk zijn (religieuze) kerstkaarten te koop, kijk hiervoor in het ‘Religieuze Hoekje’. 
 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 2 dec. – 8 dec. 2024 

Ma.   2 09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft 

Di.     3 09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering / zaal pastorie 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft 

Woe. 4          19.00 u Eucharistieviering – Aanbidding H. Sacrament St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.    5 09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft 

Vr.     6 09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering / zaal pastorie 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.     7 19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. M. Magdalena, Zaandam ‘Kalf 

Zo.     8 10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Oecumenische viering  

Eucharistieviering  

Viering 

Viering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

St. Petrus, Krommenie 

HH Martelaren van G.,Koog a/d Zaan 

H. Jozef, Zaandam 

H. Maria Magdalena, Wormer 
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